
Welkom op de 
10e leerhuismiddag

over de 
Gewone Catechismus

Thema:
‘God liefhebben –

het grootste en eerste 
gebod
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Psalm 1 : 1,  2

Welzalig wie niet volgt der bozen raad,

niet op de weg der goddelozen staat,

wie ook niet zit waar spotters samenscholen,

maar wandelt op de weg door God bevolen,

wie ’s HEREN wet zijn grote vreugde acht,

haar dankbaar overdenkt bij dag en nacht.



Psalm 1 : 1, 2

Hij is gelijk een altijd groene boom,

die men geplant heeft aan een waterstroom,

die op zijn tijd zijn rijke vrucht zal dragen,

geen blad verwelkt in hete zomerdagen.

De HERE zegent hem met overvloed,

zijn voorspoed blijkt in alles wat hij doet.



Gebed



Matteüs 11 : 28 - 30
28 Kom naar Mij, jullie die vermoeid 
zijn en onder lasten gebukt gaan, 
dan zal Ik jullie rust geven.
29 Neem mijn juk op je en leer van 
mij, want Ik ben zachtmoedig en 
nederig van hart. Dan zullen jullie 
werkelijk rust vinden, 30 want mijn 
juk is zacht en mijn last is licht.’



1 Johannes 5 : 1 ς3a
1 Ieder die gelooft dat Jezus de 
Christus is, is uit God geboren, en 
ieder die de Vader liefheeft, heeft 
ook lief wie uit Hem geboren zijn.
2 Dat wij Gods kinderen liefhebben 
weten we doordat we God lief-
hebben en zijn geboden naleven.
3 Want God liefhebben houdt in dat 
we ons aan zijn geboden houden. 



1 Johannes 5 : 3b - 5

Zijn geboden zijn geen zware last,
4 want ieder die uit God geboren 
is, overwint de wereld. En de 
overwinning op de wereld hebben 
wij behaald met ons geloof.
5 Wie anders kan de wereld 
overwinnen dan hij die gelooft dat 
Jezus de Zoon van God is?



De Gewone Catechismus is een 

‘geluksboekje’

Mijn geluk is dat Jezus Christus 

mij gevonden heeft.

De Heilige Geest roept het 

antwoord van het geloof wakker: 

Ik geloof dat het volgen van Jezus 

mij gelukkig maakt.



GC 63: Hoe volg ik Jezus?

ü Focus in een drukke wereld

V Avondmaal

V Elkaar

GC 64: Wat kost het volgen

van Jezus?

ü Geen ‘easy way

V Innerlijke weerstand

V Uiterlijk onbegrip



GC 65

ü Waar komt de weerstand 

tegen Gods geboden vandaan? 

ü Gods geboden maken vrij, 

daarzonder word je slaaf.

ü Gods Geest motiveert je om te 

zeggen: ‘Ik hou van uw wet!’



GC 66

ü Geen andere goden

we krijgen de Tien Geboden 

uit de hand van onze Bevrijder

GC 67

ü Toewijding

jezelf volledig aan God geven

omdat Hij ons Jezus gaf



GC 68God niet voor je eigen

karretje spannen

GC 69Respectvol over God

spreken

GC 70Ritme van de rust

Op zondag wordt de 

week gedoopt



Gespreksgroepen



Plenaire bespreking



Gebed



Psalm 119 : 1, 65

Welzalig wie de rechte wegen gaan, 

wie in de regels van Gods wijsheid treden.

Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 

van ganser harte zoeken naar zijn vrede.

Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.

De weg der zondaars wordt door hen gemeden.



Psalm 119 : 1, 65

Al uw geboden zijn gerechtigheid.

Ik prijs uw woord met juichende gezangen.

Uw rechterhand geleide mij altijd; 

naar uw geboden richt ik al mijn gangen.

Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, 

het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen.



De 11e leerhuismiddag van de 
Gewone Catechismus
gaat over het thema 

Jezus navolgen: 
je naaste liefhebben 

(de wet II)
(GC 71-77)

U bent weer welkom op 
zondag 24 april om 15:00 uur

in GKv ‘Het Noorderlicht’



De PPP van deze middag vindt u op:

https://vgk-assen.nl/de-gewone-
catechismus-op-14-
zondagmiddagen/

Klikken op ppp achter de betreffende 
datum

https://vgk-assen.nl/de-gewone-catechismus-op-14-zondagmiddagen/

