
Liturgie 7 april 2024 
 
Mededelingen (O.v.D.) 
 
Zingen (staande): Psalm 9: 1, 5, 6 en 10:  
1   Met heel mijn hart zing ik uw eer, 
 prijs ik uw wonderwerken, Heer. 
 Ik wil mij in uw naam verblijden, 
 U, hoogste God, mijn psalmen wijden. 
 
5   Heer, Gij bewaart wie tot U vliedt. 
 Die U vertrouwt, verlaat Gij niet. 
 Een burcht voor wie in nood verkeren, 
 een vaste burcht is onze Here. 
 
6   Psalmzingt Hem die in Sion woont! 
 Meldt alle volken hoe Hij troont: 
 geen arme die vergeefs zal smeken, 
 geen bloedschuld die Hij niet zal wreken. 
 
10   O Heer, sta op, toon wie Gij zijt, 
 richt allen in gerechtigheid 
 en laat ontsteltenis hen treffen, 
 dat zij hun sterf'lijkheid beseffen. 
 
Gelegenheid voor stil gebed 
 
Votum, groet: 
 
Zingen:  Psalm 118: 9 en 10:  
9   Dit is de dag, die God deed rijzen, 
 juicht nu met ons en weest verblijd. 
 O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
 geef thans het heil door ons verbeid. 
 Gezegend zij de grote koning 
 die tot ons komt in 's Heren naam. 
 Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning, 
 wij zegenen u al tezaam. 
 
10   De Heer is God, zijn gunst verheugde 
 ons oog en hart met vrolijk licht. 
 Nu worde 't offer onzer vreugde 
 op zijn altaren aangericht. 
 Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
 o God, U roemen wijd en zijd. 
 Laat aller lof ten hemel rijzen; 



 Gods liefde duurt in eeuwigheid. 
 
Leefregel:  Exodus 20: 1-17 
 
Zingen: Psalm 119: 1, 6 en 13:  
1   Welzalig wie de rechte wegen gaan, 
 wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
 Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 
 van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
 Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 
 De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 
 
6   O God, ik ben van harte zeer verblijd 
 over de weg van uw getuigenissen. 
 In uw bevelen ligt mijn zaligheid, 
 ik zal mij van uw wegen vergewissen. 
 Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt, 
 laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen. 
 
13   Geef mij een hart dat U met vreugde groet, 
 geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -, 
 dat ik niet haak naar zilver, goud en goed, 
 niet gretig schatten om mij heen vergare. 
 Als Gij de weg der wet mij weten doet, 
 dan zal ik die ten einde toe bewaren. 
 
Gebed (verootmoediging en verlichting door de Heilige Geest) 
 
Schriftlezing: Filipenzen 1:1-11; 2: 1-4; 4:4-9                                                          
Afzenders, geadresseerden, groet                                                                             
1:1  Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in 
Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen:                                        
2  genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. 
Dankzegging en voorbede                                                                                          
3  Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk                                                              
4  in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap –                                 
5  vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe.                    
6  Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal 
tot op de dag van Jezus Christus.                                                                                    
7  Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen 
in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als 
in de verdediging en bevestiging van het Evangelie.                                                             
8  Want God is mijn Getuige hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige 
gevoelens van Jezus Christus.                                                                                    
9  En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle 
fijngevoeligheid, 



10  opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder 
aanstoot te geven tot de dag van Christus,                                                                     
11  vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot 
heerlijkheid en lof van God. 
 
Oproep tot eensgezindheid en ootmoed                                                                        
2:1  Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, 
als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en 
ontfermingen zijn, 
2  maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde 
hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. 
3  Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander 
voortreffelijker achten dan zichzelf.                                                                               
4  Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder 
ook oog hebben voor wat van anderen is. 
 
4:4  Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. 
5  Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. 
6  Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en 
smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 
7  en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw 
gedachten bewaken in Christus Jezus. 
8  Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat 
rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets 
prijzenswaardigs is, bedenk dat. 
9  Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en 
de God van de vrede zal met u zijn. 
 

Zingen Kinderlied: ELB 425: Dit is de dag… 
 Dit is de dag, dit is de dag,  
 die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. 
 Weest daarom blij, wees daarom blij 
 en zingt verheugd en zingt verheugd. 
 Dit is de dag die de Heer ons geeft.  
 Weest daarom blij en zingt verheugd.  
 Dit is de dag, dit is de dag, die de HEER ons geeft. 
 
Tekst: Filippenzen 4: 8 en 9 
4:8  Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat 
rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets 
prijzenswaardigs is, bedenk dat. 
9  Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en 
de God van de vrede zal met u zijn. 
 
PREEK: “Wat je aandacht geeft groeit….” 
 



Zingen: Gezang 252: 1 en 2:  
1   Wat zijn de goede vruchten, 
 die groeien aan de Geest? 
 De liefde en de vreugde, 
 de vrede allermeest, 
 geduld om te verdragen 
 en goedertierenheid, 
 geloof om veel te vragen, 
 te vragen honderd uit; 
 
2   geloof om veel te geven, 
 te geven honderd in, 
 wij zullen leren leven 
 van de verwondering: 
 dit leven, deze aarde, 
 de adem in en uit, 
 het is van Gods genade 
 en zijn lankmoedigheid. 
 
Dankgebed en voorbede: 
 
Zingen: ELB 329: 1,3 en 4:  
Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen                                                                       
voor alles wat U doet voor mij.                                                                                    
Heer, ik wil daag'lijks U hulde bewijzen                                                                                    
door te leven zoals Gij.                                                                                                                   
Ik wil de weg gaan, die U hebt gewezen.                                                                          
U zult mij steeds weer de kracht daarvoor geven.                                                          
Dank Heer, dat ik in de hemel woon                                                                          
en met U zitten mag op de troon. 
 
Dank Heer, dat ondanks de listen van satan,                                                                     
ondanks de nood van deze tijd,                                                                                              
ik deel mag hebben aan 't machtige heilsplan,                                                                  
dat mij leidt tot volkomenheid.                                                                                       
Vol van uw kracht, Heer, en zonder te beven,                                                                     
wil ik getuigen: U geeft een nieuw leven.                                                                     
Alles herstelt U wat is ontwricht.                                                                                                      
U maakt het duister tot stralend licht. 
 
Dank Heer, dat U boven bidden en denken                                                                         
in alle dingen rijk voorziet.                                                                                         
Dank, dat U mij uw bescherming wilt schenken,                                                            
daartoe uw engelenwacht gebiedt.                                                                               
Blijdschap en vrede hebt U mij gegeven.                                                                           
Uw naam zij daarvoor geloofd en geprezen.                                                                                



U wil ik geven steeds meer en meer.                                                                                  
Glorie en lofprijs, ja, dank en eer. 
 
COLLECTE  voor Trans World Radio 
 
GELOOFSBELIJDENIS: ELB 289 
1 Ik geloof in God de Vader                                                                                           
Die een bron van vreugde is,                                                                                       
louter goedheid en genade                                                                                             
licht in onze duisternis.                                                                                                  
Hij, de Koning van de kosmos,                                                                                          
- het gesternte zingt Zijn eer -                                                                                       
heeft uit liefde mij geschapen                                                                                         
en tot liefde keer ik weer.  
 
2 Ik geloof in Jezus Christus                                                                                       
Die voor ons ter wereld kwam,                                                                                     
Zoon van God en Zoon des Mensen                                                                        
goede Herder, Offerlam.                                                                                           
Door te lijden en te sterven                                                                                      
- groot is het geheimenis -                                                                                                          
schenkt Hij mij het eeuwig leven,                                                                                     
dat uit God en tot God is.  
 
3 Ik geloof dat mijn Verlosser                                                                                     
door de dood is heengegaan                                                                                            
en op Pasen - God zij glorie -                                                                                          
uit het graf is opgestaan.                                                                                            
Door het brood - dit is Mijn lichaam -                                                                                    
door de wijn - dit is Mijn bloed -                                                                                               
geeft de Vredevorst mij vrede,                                                                                                            
maakt Hij alle dingen goed. 
 
Zingen (slotlied): Psalm 36: 2 en 3:  
2   Uw heil is als de hemel hoog, 
 uw trouw verheft zich voor ons oog 
 tot in de hoogste wolken. 
 Uw recht is als de bergen vast, 
 uw oordeel als de vloed die wast, 
 tot schrik voor alle volken. 
 Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, 
 ja, over mens en dier wilt Gij 
 alom uw vleug'len spreiden. 
 Bij U te wonen, Heer, is goed, 
 met spijs en drank in overvloed 
 wilt Gij ons hart verblijden. 



 
3   Bij U, Heer, is de levensbron, 
 Gij doet ons klaarder dan de zon 
 het licht der wereld schouwen. 
 Schenk toch uw heil dat leven doet 
 en wees voor wie U kennen goed, 
 bevestig ons vertrouwen. 
 geef dat ik niet door 't ruw geweld 
 der goddelozen word geveld, 
 beschaam hun trotse zielen. 
 Maar zie, daar storten zij al neer, 
 men stoot ze om, zij zijn niet meer: 
 zij liggen, waar zij vielen. 
 
ZEGEN: 
 
Zingen: Gez.255: 1, 2, 3 en 4:  
1   Ere zij aan God, de Vader, 
 ere zij aan God, de Zoon, 
 eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
 de Drieëen'ge in zijn troon. 
 Halleluja, halleluja, 
 de Drieëen'ge in zijn troon! 
 
2   Ere zij aan Hem, wiens liefde 
 ons van alle smet bevrijdt, 
 eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
 koningen in heerlijkheid. 
 Halleluja, halleluja, 
 ere zij het Lam gewijd. 
 
3   Ere zij de Heer der eng'len, 
 ere zij de Heer der kerk, 
 ere aan de Heer der volken; 
 aard' en hemel looft uw werk! 
 Halleluja, halleluja, 
 looft de Koning, heel zijn kerk! 
 
4   Halleluja, lof, aanbidding 
 brengen eng'len U ter eer, 
 heerlijkheid en kracht en machten 
 legt uw schepping voor U neer. 
 Halleluja, halleluja, 
 lof zij U, der heren Heer! 
 
 



 
Vragen voor de nabespreking: 

1. Wat valt je het meest op in het tekstgedeelte? 
2. Herken je de waarheid van de uitspraak: ‘Wat je aandacht geeft groeit’?  
3. Hoe kan bezorgdheid en kritiek die je hebt (of om je heen hoort) worden 

omgevormd tot iets positiefs? 
4. Welke rol spelen vreugde in jouw persoonlijk geloofsleven en in het leven 

van de gemeente? 
5. Wat zegt God tegen jou door Filippenzen 4:8 en 9? En wat ga je hiermee 

doen 


