
Orde van dienst  28 juli 2024. “Oase” in de Bethelkerk 

 

Welkom en mededelingen 

 

Zingen: Psalm 62: 1 en 5 

1.Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 

van Hem verwacht ik altijd weer 

mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. 

Ik wankel niet, want Hij staat vast: 

mijn toevlucht, als het water wast, 

mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

 

5.Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 

mijn naam rust in de schutse Gods. 

O volk, uw God laat u niet vallen. 

Als gij voor Hem uw hart uitstort, 

vertrouw dat gij gezegend wordt: 

Gos is een schuilplaats voor ons allen. 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen: Gezang 257 

Halleluja, eeuwig dank en ere, 

lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 

word’ op aard’ en in de hemel, Here, 

voor uw liefd’ U toegebracht! 

Vader, sla ons steeds in liefde gade; 

Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 

uw gemeenschap, Geest van God, 

amen, zij ons eeuwig lot! 

 

Wetslezing 

 

Zingen: Psalm 119: 1 en 2 

1.Welzalig wie de rechte wegen gaan, 

wie in de regels van Gods wijsheid treden. 

Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 

van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 

Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 

De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 

 

 



2.Gij hebt ons hart uw orde opgelegd, 

opdat wij die met ijzer onderhouden. 

Ach, ging ik toch de wegen van uw recht, 

dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde 

op wat Gij in uw liefde tot mij zegt, 

als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde. 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: Psalm 37: 1-11(HSV) 

Alleen God schenkt heil 

Een Psalm van David. 

1.Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, 

benijd niet wie onrecht doen. 

2.Want als gras zullen zij snel verdorren, 

als groene grasscheutjes zullen zij verwelken. 

3.Vertrouw op de Heere en doe het goede; 

bewoon de aarde en voed u met trouw. 

4.Schep vreugde in de Heere, 

dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. 

5.Vertrouw uw weg aan de Heere toe 

en vertrouw op Hem: Hij zal het doen. 

6.Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, 

uw licht doen stralen als de middagzon. 

7.Zwijg voor de Heere en verwacht Hem; 

ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, 

over een man die listige plannen uitvoert. 

8.Laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen; 

ontsteek niet in woede – het brengt slecht kwaad. 

9.Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden, 

maar wie de Heere verwachten, die zullen de aarde bezitten.; 

10.Nog even, en de goddeloze zal er niet meer zijn 

u zult op zijn plaats letten, maar hij zal er niet wezen. 

11.Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten 

en vreugde scheppen in grote vrede. 

 

Zingen: Kinderlied: ELB lied 188: 1 en 2 

1.’k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God 

want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. 

‘k Zie naar Hem op en ‘k  weet: Hij is mijn steeds nabij. 

 



2.Eén ding is zeker; Hij zorgt ook voor mij. 

en dat geloof, dat maakt mij altijd blij. 

Hij heeft mij lief, Zijn vrede woont in mij. 

‘k Zie naar Hem op en ‘k  weet: Hij is mijn steeds nabij. 

 

Kleine bron 

 

Prediking: Thema: Vertrouw op God. 

 

Zingen: Gezang 429: 1,2 en 3 

1.Wie maar de goede God laat zorgen 

en op Hem hoopt in ’t bangst gevaar, 

is bij Hem veilig en geborgen, 

die redt Hij god-lijk, wonderbaar: 

wie op de hoge God vertrouwt, 

heeft zeker op geen zand gebouwd. 

 

2.Blijf dan eerbiedig God verbeiden 

en zwijg de Heer ootmoedig stil; 

Hij zal ons naar zijn raad geleiden, 

’t is goed en heilig wat Hij wil. 

God die ons uitverkoren heeft, 

kent alle zorg die in ons leeft. 

 

3.Treed vrolijk voort op ’s Heren wegen, 

neem zijn gebod getrouw in acht. 

’t Wordt eindlijk alles u ten zegen, 

wanneer gij daarop biddend wacht. 

En wie gelovig op Hem ziet, 

weet zeker, Hij verlaat ons niet. 

 

Dank- en voorbede 

 

Collecte voor: “Blijven bouwen”. 

 

Zingen slotlied: Psalm 33: 7 en 8. 

7.Heil hem, die hoopt in vrees en beven 

op Gods genadig aangezicht. 

Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, 

God houdt het oog op hem gericht. 

Ja, Hij kent de zijnen, Hij laat niet verkwijnen 

Wie zijn hulp verbeidt. 



Koninklijk van gaven wil de Here laven 

wie ontbering lijdt. 

 

8.Wij wachten stil op Gods ontferming, 

ons hart heeft zich in Hem verheugd. 

Hij komt te hulp en geef bescherming, 

zijn heilge naam is onze vreugd. 

Laat te allen tijde uwe liefd’ ons leiden, 

uw barmhartigheid. 

God, op wien wij wachten, geef ons moed en krachten 

nu en voor altijd. 

 

Zegen 

 

Zingen: Gezang 304: 1,2 en 3 

1.God is getrouw, zijn plannen falen niet, 

Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 

Die ’t heden kent, de toekomst overziet, 

laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 

en ’t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 

volvoert zijn hand. 

 

2.De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 

zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 

een sterkte hand, die nooit heeft misgetast, 

blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 

de adem zijner lippen overmant 

de tegenstand. 

 

3.De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt, 

doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 

Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 

heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 

Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 

als Gods gezant. 

 

Vragen voor de nabespreking: 

1.Wat betekent “Vertrouwen op God” voor u persoonlijk? 

2.Kunt u aangeven in welke situatie dit vertrouwen u echt heeft geholpen? 

3.Wat bedoeld de Heere Jezus als Hij zegt: “Wees niet bezorgd over uw leven”? 

4.Vindt u het moeilijk om te doen wat er in vers 5 staat? Zo ja: waarom? 

 


